
WANDEL VOOR EEN ANDER 
 

 
 

 

 

 
                                                           Wandel-voor-een-ander-tocht  

                                                              van woensdag 8 maart 2023  
  

 

Elke (*) woensdag in de Veertigdagentijd 
5 tot 14 km op pad voor de Vastenactie! 

 
 
 

Samen ’s morgens vroeg op pad vanuit Wittem 
ter bezinning voor jezelf en ten bate van anderen! 

 

5 – 12 - 19 – 26 maart en 2 – 9 – 16 april 2025 
 
●  Eén of een paar keer meedoen is ook goed. 

●  08.00 uur: kort morgengebed in de Clemenskapel 

● Daarna eenvoudig ontbijt in Scala (brood zelf meebrengen; koffie is er)  

● Plm 08.45 uur: vertrek naar steeds een ander ‘heilig plekje’.  

● Wandel 7 tot 14 km. Men kan (bijna altijd) vanaf de bestemming de bus terug 
nemen (denk aan OV-chipkaars of bankpas) of loop mee terug naar Wittem.  
 

(*) Annulering alleen bij gevaarlijk weer; kijk bij twijfel op www.kloosterwittem.nl  

 
Meer info en programma van dag tot dag: zie ommezijde 
 

Koop bij de receptie een sponsorkaart voor € 10, geheel 
bestemd voor de Vastenactie (moeders in Oeganda)  

WANDEL VOOR EEN ANDER  in de  VEERTIGDAGENTIJD 2025 
 

De tocht berint om 8 uur met een ochtendgebed met de communiteit, in de 
Clemenskapel (op 5 maart euch.viering met askruisje). Daarna koffie/thee en 
ontbijt (met zelf meegebracht brood). Plm. 8.45 u. gaan we op weg. Op de plek van 
bestemming is er een bezinning over een van de ‘werken van barmhartigheid’. 
Vandaaruit kan men vaak de bus terug nemen (denk aan OV- of bankkaart!) of 
mee terug wandelen naar Wittem.  
 

1. Aswoensdag 5 maart. Na de viering met aswijding en askruisje, en het ontbijt, gaan 

we via Eyserlinde, langs de Eyserbeek naar kruiswegpark en Lourdesgrot in 
Simpelveld (7 km). Met de bus terug; of nog 6 km via Baneheide naar Nyswiller (13 
km) en daar de bus naar Wittem, of helemaal teruglopen naar Wittem (17 km). 
 

2. Woensdag 12 maart. Langs de Geul richting Mechelen en via Bissen en Schweiberg 
naar een wegkruis in de buurt van de Gerardushoeve bij Epen (7 km). Hier kun je met 
de bus terug. Of via Kosberg, Landsrade en Hoeve Kostverloren teruglopen (14 km).  
 

3. Woensdag 19 maart. Op de feestdag van St.-Jozef gaan we via de Gulkoel naar de 
Sint-Jozefkapel van Hilleshagen en via Vijlen naar abdij Mamelis (7 km). Daar met de bus 
terug of  mee terugwandelen via Nys- en Wahlwiller, in totaal 12 km.  
 
4. Woensdag 26 maart. Via Gulpen, Stokkem en Schin op Geul naar de Kluis en het 
kruiswegpark op de Schaelsberg. Dan afdalen naar Valkenburg om daar na 11 km de 
bus terug te nemen (overstappen in Gulpen).  
 
5. Woensdag 2 april. Via de Eyserlinde en de Piepert naar de Lourdesgrot van Eys en 
via Tintelen en Mingersborg naar het Mariaparkje te Eyserheide. Dan door het 
Eyserbos naar Cartils en Wittem: een prachtige rondwandeling van 12 km. 
     

6. Woensdag 9 april. Over de Gulperberg en via Gulpen, Ingber en Margraten naar het  
mooi gelegen kruiswegpark bij het voormalige Missiehuis te Cadier en Keer: 14 km.  
Elk kwartier gaat vanaf de Rijksweg buslijn 350 (Maastricht-Aken) terug naar Wittem. 
 

7.  Woensdag 16 april. In de Goede Week langs vele wegkruisen via Hilleshagen, 
Melleschet en Vijlen naar het kruiswegpark en Lourdesgrot in het Vijlenerbos. Terug 
via Harles naar abdij Mamelis (13 km). Vandaar met buslijn 350 terug naar Wittem. 
 

Maak er een sponsortocht van en help moeders in Oeganda   
om schoner te koken en zo gezonder te leven! Zie www.vastenactie.nl 
 

Koop bij de receptie een sponsorkaart voor € 10 (vooraf, of vóór een wandeling). 
Vraag familie of vrienden jou te sponsoren voor een bepaald bedrag per km. 
Noteer op de kaart het aantal km’s en vraag steeds na afloop een pelgrimsstempel.  
 

Meewandelen zonder sponsordoel mag ook: je bent altijd welkom! 

http://www.kloosterwittem.nl/
http://www.vastenactie.nl/

